
 Ut Protocol. Dés de ruggegraot van Oeteldonk. 
Maor de vrijwilligers, díé zijn ut kloppende hart. Dé is oe kapitaol. 
- Leo Gloudemans - 

SYMPOSIUM

VRIJWILLIGERS 
DE KRACHT VAN SAMEN

“
”
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12:11 uur 		  Ontvangst | Lunch
13:11 uur 		  Aanvang congres, Jeroen Dona
13:20 uur 		  Lucas Meijs, Rotterdam School of Management Erasmus University
14:05 uur		  Yvonne Keasberry, Villa Pardoes
14:35 uur 		  Pauze
14:50 uur		  Muzikaal intermezzo door Jan Roosen
15:05 uur		  Marianne van der Sloot, wethouder in gemeente ’s-Hertogenbosch
15:20 �uur 		�  Het laatste rondje
16:00 uur	  	 Afsluiting, Mike Renne en Jan Roosen
16:11 uur 		  Einde congres, start netwerkborrel

Dagvoorzitter 	 Huub van Mackelenbergh

Jeroen Dona
Minister-President

WELKOM BIJ
SYMPOSIUM
Programma

De ware ziel van Oeteldonk 
Tijdens het 11x11+11+11 jubileum van de Oeteldonksche 
Club van 1882 vieren we de start van het Oeteldonkse 
carnaval en gaan we terug naar haar oorsprong:  
een dorps carnaval, gedragen door alle feestvierders  
en verbonden door een uniek Spel. Dat maakt het 
Oeteldonkse carnaval nu, na 143 jaar, tot cultureel 
erfgoed om trots op te zijn.   

In een tijd waarin individualisering groeit, is de kracht 
van vrijwilligers en verenigingen relevanter dan ooit. 
Oeteldonk bewijst al 143 jaar dat saamhorigheid en 
maatschappelijke betrokkenheid hand in hand kunnen 
gaan. Dit symposium eert die kracht. Want achter elk 
rood-wit-geel moment staan mensen die zich inzetten 
voor iets groters dan zichzelf.

Dáár zit de ware ziel van Oeteldonk.
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Diversiteit  
   Als rechterhand van de Minister van Protocol 
ben ik de spin in het web. Ik regel, organiseer en 
bereid bijeenkomsten en officiële gelegenheden 
voor. Als ik anderen kan laten shinen, geniet 
ik het meest. Ik blijf zelf bij voorkeur op de 
achtergrond. Deze functie van secretaris past echt 
bij mij: ik ben heel erg van de tradities, afspraken 
en protocol. Carnaval is mijn lust en mijn leven. 
Het leukste van het vrijwilligerswerk vind ik de 
grote diversiteit van mensen die je tegenkomt.  
En wat je samen voor elkaar krijgt. 

Vrijwilligerswerk  
is bijzonder 
Het fundament van het Oeteldonkse carnaval  
bestaat uit unieke tradities en gebruiken:  
de traditionele boerenkiel, de komst van Prins 
Amadeiro en de driekleur rood-wit-geel.  

Een minstens net zo belangrijke traditie is het 
vrijwillige karakter van Oeteldonk. Ruim 1111 
vrijwilligers zetten zich ieder jaar belangeloos in voor 
Oeteldonk, gedreven door passie en liefde voor ons 
unieke carnaval. Samen maken zij Oeteldonk. 

Vrijwilligerswerk is bijzonder. Het vraagt om een 
specifieke aanpak, maar geeft ook bijzondere 
inzichten. Tijdens dit symposium zetten we die 
inzichten centraal. En daarmee ook de kracht  
en de waarde van onze vrijwilligers!

Ingrid van Zandvoort (53) Mike Renne
Vrijwilliger sinds 2016 Minister van VrijwilligerszakenM
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De vereniging 
Oeteldonksche Club van 1882 
Het doel van Oeteldonksche Club van 1882 (OC) is het 
‘bevorderen van een waardige carnavalsviering in Oeteldonkse 
geest’. Jaarlijks organiseert de OC talloze evenementen en 
activiteiten die de unieke carnavalsbeleving mogelijk maken. 
Met nadruk op de Oeteldonkse tradities en gebruiken, om 
deze te behouden én ze door te geven aan volgende generaties.  

De indeling van de vereniging volgt de carnavalstraditie van 
scherts en parodie: alle onderdelen in hun naam verwijzen  
naar het Nederlandse staatsbestel. Ons bestuur bestaat uit  
‘de Ministerraad’ en onze algemene ledenvergadering  
‘het Boerenparrelement’. De Ministerraad bestaat uit 11 
ministers, die gezamenlijk als bestuur handelen. Individueel 
is iedere minister verantwoordelijk voor een ministerie, een 
werkgroep met een specifieke taak of vakgebied.

In de 11 ministeries van de Oeteldonksche Club en 
de ‘aanpalende’ zusterstichtingen zijn gezamenlijk  
ruim 1111 vrijwilligers actief.

Radertje
   Er zijn heel wat mensen die me al jaren mailen 
of appen om ruimte te reserveren in ‘Zusters van 
Orthenpoort’, maar die geen idee hebben wie er 
bij de naam hoort.  
 
Als huismeester heb ik dan wel een bekende 
naam, maar geen bekend gezicht. Bij de 
vrijwilligersbijeenkomst, eens per jaar, is het dan  
‘Oh, bende gij de beheerder!?’ Als je zo als 
kleinste radertje meedraait in de organisatie, en 
de Prins komt aan, dan ben je helemaal voldaan 
over je werk.

Wim van der Krabben (74)
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Nieuwe vaardigheden 
   We begeleiden het Jeugdprotocol zodat ze  
op de juiste momenten op de juiste plek zijn. 
Mijn leeftijdsgenoten verklaren me voor gek:  
zo vroeg je bed uit?! 

Doordat ik zelf XI-je ben geweest, zie ik in  
wat een speciale carnaval de kinderen hebben. 
Het zijn lange dagen voor hen; het afscheid is één 
groot tranendal. Ik leer sociaal bezig te zijn met 
kinderen, geduld te hebben, verantwoordelijkheid 
te dragen, dingen te regelen. Overal waar wij zijn, 
is er snoep en pakjes Wicky.
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Al 11x11+11+11 jaar 
dankzij vrijwilligers

Rond 1880 staat de carnavalsviering in ’s-Hertogenbosch 
onder druk. Als ook de kerk zich ermee gaat bemoeien, 
dreigt een verbod op het feest. Om de traditie te 
behouden, neemt een groep Bossche middenstanders 
het initiatief om het feest ‘te veredelen’. Ze bedenken 
het spel van Oeteldonk. Dat blijkt tijdens carnaval 
1882 zo succesvol dat in datzelfde jaar op 1 oktober 
de Oeteldonksche Club wordt opgericht. Met als doel 
carnaval op nieuwe wijze voort te zetten.

Wat begint als een klein initiatief groeit uit tot  
een groots, uniek feest waarvan inmiddels meer dan 
honderdduizend bezoekers genieten. Na 11x11+11+11 jaar  
zijn de basis van het durp Oeteldonk en het Oeteldonkse  
carnaval nog altijd hetzelfde. Tot op de dag van vandaag 
draait Oeteldonk op de kracht van haar vrijwilligers! 
Oeteldonkers vinden dat heel gewoon. Maar eigenlijk 
is het heel bijzonder.

”
Meer info

Huipie Verlouw (22)

Vrijwilliger sinds 2023

“

De oprichting
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Lucas Meijs
Hoogleraar “Strategische Filantropie en 
Vrijwilligerswerk” bij de vakgroep Business-
Society Management van de Rotterdam School  
of Management.

Vrijwilligerswerk 
Lucas is bestuurslid bij Rotterdam Voor Goed 
(ondersteuning van sociaal ondernemerschap 
in Rotterdam), Fairtrade Gemeenten (beweging 
voor eerlijke handel) en Verhalenhuis Belvedère 
(culturele instelling in Rotterdam). Hij heeft drie 
zonen en woont in Rhoon. 

Wat ik inspirerend vind

Wat ik morgen ga doen
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Vrijwillige energie 
Met 49% van de Nederlanders die vrijwilligerswerk doen, 
gaat het met vrijwilligerswerk in Nederland, en zeker ook  
in ’s-Hertogenbosch, eigenlijk best wel goed. 

Toch ervaren sommige organisaties dat anders.  
De verklaring hiervoor is drieledig:

1.	 De bronnen van de vrijwillige energie, waarvan organisaties 
vrijwilligerswerk maken, zijn aan het veranderen. 

2.	 De vraag naar vrijwilligerswerk neemt alleen maar 
toe doordat er steeds meer organisaties bijkomen.

3.	 Niet alle organisaties die met vrijwilligers werken,  
zijn voldoende aangepast op de veranderingen.

De oplossing voor de ervaren problemen zit niet in het 
veranderen van de mensen die vrijwilligerswerk doen of het 
werven van nog meer vrijwilligers, maar in het beter begrijpen 
hoe jouw specifieke eigen organisatie strategisch om moet 
gaan met vrijwillige energie, vrijwilligers en vrijwilligerswerk. 

49% 
van de 

Nederlanders 
doet aan 

vrijwilligerswerk

Traditie laten aansluiten 
   Ik wil de traditie in ere houden, maar het 
ook laten aansluiten op de wereld van nu. Het 
scholenproject dat we doen, wil ik daarom 
uitbreiden tot educatief platform, ook al blijft het 
accent bij het primair onderwijs. Ik heb een trots 
gevoel als dingen lopen zoals ze moeten lopen. 
Een mooi feestje voor de ander maken, daar  
gaat het om. En na afloop samen proosten,  
zo van ‘Dat hebben wij mooi geregeld. Als wij 
niets hadden gedaan, hadden deze mensen hier 
niet gestaan.’ 

Wendy Wiegers (53)
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Lucas Meijs
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Samen genieten 
van tijd die telt
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van  
Villa Pardoes en maken met hun warme, 
persoonlijke inzet het verschil voor gezinnen  
met een ernstig ziek kind. 

Met bijna 300 vrijwilligers en een klein team 
professionals biedt Villa Pardoes al 25 jaar,  
50 weken per jaar, gratis vakanties aan 
600 gezinnen. De unieke samenwerking en 
betrokkenheid zorgen voor een positieve impact; 
niet alleen voor de gezinnen, maar ook voor 
de vrijwilligers zelf. De kracht van Villa Pardoes 
schuilt in kleine gebaren die grote betekenis 
krijgen in moeilijke tijden. 

Yvonne Keasberry
Directeur-bestuurder 
van Villa Pardoes

Wat ik inspirerend vind

Wat ik morgen ga doen
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300 
vrijwilligers

50 
weken per jaar 

25 
jaar

Variatie in 
werkzaamheden 
   Het leukste bij de ledenadministratie vind 
ik de variatie in werkzaamheden maar ook in 
mensen die je aan de telefoon krijgt. Met allerlei 
uiteenlopende vragen. Van ‘Ik heb geen pasje of 
geen embleem’ tot ‘Ik ben verhuisd’. Maar ook 
als iemand is overleden. We zitten nu op 19.111 
leden. Het versturen van het lidmaatschapspasje 
en embleem is inmiddels uitbesteed. Wel steken 
we met 5-6 man handmatig het ijzeren jaarplaatje 
in de envelop bij zo’n 1500 moeraspachters en 
200 grootpronkers. Daar zijn we dan een middag 
mee bezig.

Ton Koppers (75)
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Bij Villa Pardoes draait het 
een week lang om het hele 
gezin, want ziek ben je niet in 
je eentje. Tijdens deze week 
kunnen zorgen en geregel naar 
de achtergrond verdwijnen 
om ruimte te maken voor een 
waardevolle tijd samen. 

Vrijwilligers zijn het kloppend 
hart van Villa Pardoes en 
maken met hun warme, 
persoonlijke inzet het 
verschil voor gezinnen met 
een ernstig ziek kind. Met 
bijna 300 vrijwilligers en 
een klein team professionals 

biedt Villa Pardoes al 25 jaar, 
50 weken per jaar, gratis 
vakanties aan 600 gezinnen. 
De unieke samenwerking en 
betrokkenheid zorgen voor 
een positieve impact; niet 
alleen voor de gezinnen, maar 
ook voor de vrijwilligers zelf. 
De kracht van Villa Pardoes 
schuilt in kleine gebaren die 
grote betekenis krijgen in 
moeilijke tijden.

Villa Pardoes is de bijzondere vakantievilla voor gezinnen  
die een kind met een ernstige ziekte of aandoening in  
hun midden hebben. 

Kloppend hart

Meer info

“

”
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Marianne van der Sloot
Wethouder in gemeente ’s-Hertogenbosch

In haar portefeuille vallen onder andere werk  
en inkomen, sociale structuur, sport en erfgoed. 
Maar bovenal is zij een bestuurder die gelooft 
in de kracht van mensen – en in het bijzonder van 
vrijwilligers. 

Marianne beschouwt vrijwilligers als de stille 
helden die buurten tot leven brengen, eenzaamheid 
doorbreken en tradities zoals Oeteldonk levend 
houden. Ze benadrukt het belang van persoonlijk 
contact en het serieus nemen van wat mensen echt 
beweegt. Marianne zoekt vrijwilligers actief op, 
luistert naar hun verhalen en laat zich inspireren 
door hun passie. Ze ziet vrijwilligerswerk niet 
alleen als een bijdrage aan de samenleving, maar 
ook als een bron van persoonlijke groei en 
verbinding. Haar visie is een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen en zich thuis voelt. 

Stille helden
Wat ik inspirerend vind

Wat ik morgen ga doen
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Trots op mijn bijdrage
   Het brengt mij heel veel plezier om met  
de Commissie Vaan Intocht het begin van  
de carnaval te brengen. Als we de vlag de stad in 
dragen, zie ik al die gezichten vol verwachting. 

Het meest trots ben ik dat we alles in goede 
banen weten te leiden. Door het vrijwilligerswerk 
draag ik iets bij en voeg ik iets toe zodat ik niet 
alleen maar met een biertje in mijn hand sta. 
Zonder vrijwilligers is er namelijk ook geen feest. 
Ik zou het niet willen missen.

In ’s-Hertogenbosch groeit een beweging van mensen  
die zich inzetten voor elkaar. Niet omdat het moet,  
maar omdat ze geloven in de kracht van samen.  
Het project ‘Van ik naar wij’ draait om het versterken  
van die betrokkenheid – en om een overheid die ruimte 
biedt, mee durft te bewegen en zoekt naar wat wél kan. 

Vrijwilligers spelen hierin een sleutelrol. Want het zijn 
juist de kleine, persoonlijke bijdragen die het verschil 
maken. Niet alles hoeft groots te zijn om waardevol  
te zijn. 

Samen maken we onze stad sterker, menselijker en 
veerkrachtiger. En precies daar zit de echte kracht  
van samen. 

Angela Frings (34)
Marianne 
van der SlootVrijwilliger sinds 2012 M
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Sleutelrol
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Gaode mee

Gaode mee, gaode mee, gaode mee, gaode mee 
Vrouwke, mènneke of net d’r tussenin 
Vult van mijn part hil diejen kleureregenboog 
maor in 
Kheb zo gère iemand aon mun zij 
Gaode mee mè mij(n) 

Tradisjoneel moette dees jaor veul blijve plèkke 
Tradisjoneel ist elk jaor rood wit en geel 
Tradisjoneel gaat mijn die dinsdag toch weer 
nekke 
Da leste stukske van 3 daoge: net te veel 

Tis ok traditie om een harinkje te happen 
Van al da bier en brandewijn wilde dan zout 
Tradisjoneel moette ut vuulen maor nie snappe 
Het spreekwoord zegt: ‘t is maar net waor ge van 
houdt 

Refrein

O ja ge moet trouwens da Oeteldonk wel noeme 
Want anders wit gin mens waorover gij ut het 
Veur dees jaor hebbe ze gezeet dagge moet 
zoene
Unne goeie haon wordt nooit te dik, zo ist maor 
net 

Ok de Sint Jan schijnt dr toch vaak wel bij te 
heure 
Da is traditie en daor kende nie omheen 
En op de markt bij Knillis elk jaor weer treure 
Ge bent dr bij al staode nog maor op 1 been 

Refrein 2x

Jan Roosen

Het brengt me energie
   Het feestje heeft mij de muziek gegeven.  
Dat is nu de rode draad in mijn vrijwilligerswerk. 
Van begeleiding van de jeugd tot podia regelen 
tijdens de carnaval. Maar ook OMA,  
het Oeteldonks Muzikaal Archief.  

Het startte met mijn deelname in  
de Geminteraod bij de Jeugdprinsengroep.  
Blijven ging natuurlijk niet. Dan maar  
een instrument leren om bij de Koekerellen  
te kunnen. Ik wilde iets terug doen. 
Dit vrijwilligerswerk brengt me energie.

Benny Schrover (33)
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45.000
vrijwilligers in 

’s-Hertogenbosch 

Heel blij en dankbaar
   Twee weken voor de carnaval bezoeken we 
woonzorgcentra in Den Bosch. Als je de bewoners 
dan ziet zwaaien met die vlaggetjes… Ze lachen  
en soms rolt er een traan over de wangen. Heerlijk 
ook om die echt ouderwetse nummers te horen. 
We hebben echt lol samen. 

Ik vind het zo fijn dat ik een bijdrage mag  
leveren aan de Oeteldonkse Bezuukskes omdat 
ik zie dat de mensen voor wie we het doen  
daar écht van genieten. Ik word er heel blij van 
en ben dankbaar.

Anne van Amsterdam (41)
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Vrijwilligerswerk is overal
Van sportclubs tot festivals, van kinderboerderijen  
tot bibliotheken. Wat zij doen lijkt vanzelfsprekend, 
maar is dat allerminst. 

In ’s-Hertogenbosch zetten ruim 45.000 vrijwilligers 
zich in en investeren samen bijna 120 miljoen mensuren 
per jaar. Hun energie en betrokkenheid verbinden 
generaties, locals en nieuwkomers. Zo dragen zij bij  
aan inclusie, positieve gezondheid en veerkracht. 

Laten we deze inzet zichtbaar maken, waarderen  
en delen. Samen beschikken we over een schat aan 
kennis, ervaring en bereidheid om goed te doen. 

”
Meer info
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Vrijwilligercentrale Galant
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Jan Roosen is zanger, tekstschrijver en onder 
andere presentator van de Bossche carnavalsclub 
Piep en Blaoslust. Tevens bekend als lid van  
‘De Kleinkeinder’. Hij schrijft en zingt zowel 
Engelse als Nederlandstalige liedjes van zichzelf, 
maar ook van artiesten als Tom Waits en Sting.

Jan Roosen heeft in 2024 de tekst en muziek 
geschreven voor het lied ‘Gaode mee’, waarmee 
Piep en Blaoslust de finale van het Kwèkfestijn 
bereikte. 

De tekst van het liedje ‘Gaode mee’ gaat over 
inclusiviteit en diversiteit. Het samen op sjouw  
in Oeteldonk. De kracht 
van samen zijn, wie je 
ook bent, wat je ook 
doet. Je mag jezelf zijn.

Een stukje erkenning
   Vroeger ging ik met 10 rolletjes van 36 op 
pad. Nu fotografeer ik digitaal, voor het archief.  
De Prins op de even stilgezette roltrap zodat hij 
zich kan presenteren aan al die juichende mensen: 
dat is voor mij een kippenvelmoment. 

Dit vrijwilligerswerk brengt me een stukje 
erkenning. Maar vooral vind ik het leuk  
als mensen zeggen ‘Ik weet nog dat je vader  
het deed’. Die was hoffotograaf en mijn 
leermeester. In Oeteldonk gingen we samen  
op pad als fotograaf.

Gérard van Kessel (75)

Jan Roosen

Samen op sjouw Samen wijzer

Huub van MackelenberghVrijwilliger sinds 2003

Al 53 jaar Bosschenaar en Oeteldonker 
Eigenaar van Mackel&Bergh Training en 
Coaching 

Soms komen zaken mooi 
samen in het leven: mijn  
liefde voor Oeteldonk en  
de rol van dagvoorzitter  
in dit geval. Samen gaan  
we er een mooi symposium  
van maken waarbij ik onze 
gasten op het podium en in de zaal op  
een laagdrempelige manier door het programma 
heen zal loodsen. Met Oeteldonkse gastvrijheid, 
Bossche directheid en ruimte voor interactie 
worden we samen wijzer. We gaan voelen wat  
de ‘kracht van samen’ betekent en wat we er  
mee kunnen in ons bestaan.
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Ut komt goed
   Ooit ben ik begonnen bij Jeugdzaken. Daar 
bedachten we het Groot Oeteldonks Keinder 
Kunstwerk. Kinderen knutselden in de Orangerie, 
kregen lekkers én ‘blijvertjes’. Die aandenkens 
maakten we zelf. Van schilder-palletjes tot 
bonbons en kwakbollen. Nu koop je die dingen. 
Toen niet. Na 11 jaar ben ik overgestapt naar 
TMOC, het Technisch Ministerie. Dat was  
toen echt een mannenbolwerk. Ze verzekerden 
me steevast ‘Ut komt goed, jong’. Ik leerde er 
onder andere tractor rijden. Daarmee trok ik  
bij de intocht van de Jeugdprins tot ieders 
verrassing de Boerenkar met de Geminteraod 
naar het Casino.

Annemarie de Gouw (71)
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Vrijwilligers op een voetstuk
De vereniging Oeteldonksche Club van 1882 wordt al  
decennia gedragen door de kracht van haar vrijwilligers. 

Al meerdere jaren leeft in de organisatie het idee dat  
de vrijwilligers een duidelijkere en prominentere plek  
moeten krijgen. Met de oprichting van het Ministerie  
van Vrijwilligerszaken op 25 januari 2025 hebben de meer  
dan 1111 vrijwilligers hun eigen ministerie gekregen en  
een centrale plek gekregen in onze organisatie.  

De oprichting van het Ministerie van Vrijwilligerszaken maakt 
ook de maatschappelijke rol van de Oeteldonksche Club als 
grote vrijwilligersorganisatie in de stad en regio beter zichtbaar. 
Dit symposium bouwt daarop voort: we zetten de unieke 
toegevoegde waarde van het vrijwilligerswerk centraal.  

Het idee van dit symposium kon direct op veel interesse  
en enthousiasme rekenen, zowel binnen onze organisatie  
als bij onze partners. Met steun uit diverse hoeken kon  
het symposium snel en gemakkelijk gerealiseerd worden.  
Een prachtig voorbeeld van ‘de kracht van samen’.  

”
Meer info
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Met speciale dank aan: 

Sprekers
Lucas Meijs, Yvonne Keasberry en Marianne van der Sloot. 
Huub van Mackelenbergh als spreekstalmeester en Jan Roosen 
voor de muzikale omlijsting.  

En tevens de volgende vrijwilligers 
Organisatie: Maarten Bos, Arjan de Ridder, Cathelijne Olderaan 
Foto’s en tekst vrijwilligers: Claudia Zanin 
Ontwerp en opmaak inspiratieboek: Renee van der Sanden
Website: Webteam Ministerie van PPC

Inspiratie traktatie
Blij met deze inspiratie traktatie? Een mooi voorbeeld  
van ‘De kracht van samen’. Nu is het aan jou!

Het is een eer
   Mijn bijdrage is o.a. het neerzetten van  
het vrijwilligersfeest en andere evenementen. 
Het meest trots ben ik op hoe wij het elk jaar 
wéér voor elkaar krijgen. 

Je komt op plekken waar je anders niet zou 
komen. En spreekt mensen die je normaliter 
niet zou spreken. Het zorgt voor een hartstikke 
unieke carnaval. Bijdragen aan het spel is een eer.  
Het startte in de Geminteraod van de Jeugd-
prinsengroep. En nu zit ik er weer in. Het heeft 
me een hele hechte vriendengroep gebracht.

Dennis van Empel (29)
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DE KRACHT 
VAN SAMEN

o.a. met loyale partner Heineken


