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Gaode mee, gaode mee, gaode mee, gaode mee
Vrouwke, ménneke of net d’r tussenin
Vult van mijn part hil diejen kleureregenboog maor in
Kheb zo gére iemand aon mun Zzij
Gaode mee, gaode mee, gaode mee mé mij(n)

Tradisjoneel moette dees jaor veul blijve plékke
Tradisjoneel ist elk jaor rood wit en geel
Tradisjoneel gaat mijn die dinsdag toch weer nekke
Da leste stukske van 3 daoge: net te veel
Tis ok traditie om een harinkje te happen
Van al da bier en brandewijn wilde dan zout
Tradisjoneel moette ut vuulen maor nie snappe
Het spreekwoord zegt: 't is maar net waor ge van houdt

Gaode mee, gaode mee, gaode mee, gaode mee,
Vrouwke, menneke of net dr tussenin
Vult van mijn part hil diejen kleureregenboog maar in
Kheb zo gére iemand aon mun Zzij
Gaode mee, gaode mee, gaode mee mé mij(n)



O ja ge moet trouwens da Oeteldonk wel noeme
Want anders wit gin mens waorover gij het het
Veur dees jaor hebbe ze geezeet dagge moet zoene
Unne goeie haon wordt nooit te dik, zo ist maor net
Ok de sint jan schijnt dr toch vaak wel bij te heure
Da is traditie en daor kende nie omheen
En op de markt bij Knillis elk jaor weer treure
Ge bent dr bij al staode nog maor op 1 been

Gaode mee, gaode mee, gaode mee, gaode mee,
Vrouwke, menneke of net dr tussenin
Vult van mijn part hil diejen kleureregenboog maar in
Kheb zo gére iemand aon mun zij
Gaode mee, gaode mee, gaode mee mé mij(n)
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